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Jaar van Barmhartigheid – Jaar van de Biecht 
 
Zoals u weet spreekt onze Paus Franciscus heel veel over het Sacrament 
van de Biecht. Bijvoorbeeld: “Het Sacrament van de Verzoening is een 
Sacrament van genezing. Wanneer ik ga biechten, dan is dat om te 
genezen; mijn ziel te genezen, mijn hart te genezen van iets wat ik niet 
goed heb gedaan.” (19 febr.2014) 
De Biecht is sinds de wereldwijde herontdekking niet meer ‘iets van 
vroeger’. En ook wanneer iemand tamelijk goed leeft en zich voor de Kerk 
inzet, kunnen we onszelf altijd de vraag stellen: brandt ons hart werkelijk 
helemaal van liefde tot God en de naaste?  
De karikatuur ‘Makkelijk even biechten en dan weer verder zondigen’ weet 
niet waar het om gaat: het herstel en verdieping van de relatie met de 
levende Heer. 
De beginnende Veertigdagentijd nodigt uit tot bekering. Daarbij hoort het 
Sacrament van bekering.  
Waarom zouden we deze bron van Barmhartigheid niet laten stromen in 
ons leven? 
 
 

Pastoor Smith 
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zondag 17 januari  2e Zondag door het Jaar 
Lezingen: Jes. 62, 1-5, 1 Kor. 12, 4-11, Joh. 2, 1-11 
 
Zijn Moeder sprak tot de bedienden:  
“Doet maar wat Hij u zeggen zal.” 

 
    Latijn  

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   172 - 174 
Lezingen   829 - 831 
Prefatie Zo door het jaar IV 400 - 401 
Eucharistisch gebed III  354 - 361
  

10.00 uur Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans 
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der 
Zijden, bescherming van het ongeboren leven, Marianne 
Huijg, Stefan van Winden, Henk Veldhoven,  

 Wil Schoonderwoerd-Menken,  
 Guus Prinsen, Alida van Deuren, Ton Bokern 
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
 
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur English Mass 
 
maandag 18 januari   
09.00 uur Voor de afgedwaalde kinderen 
 
Start avonden Catholicism.  
Vanavond: Wie is Jezus? (zie onder) 
 
dinsdag 19 januari  
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Marii et Soc. Mart. Feria – Rood 
 
19.00 uur Voor de parochie 
 
woensdag 20 januari  Fabianus, paus en martelaar;  
   Sebastianus, martelaar 
 
09.00 uur  Voor de wereldvrede 
 
Bezinningsavond van het Opus Dei voor heren.  
Ingang pastorie, 19.30 uur. 
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donderdag 21 januari  Agnes, maagd en martelares 
19.00 uur Voor de priesters 
 
vrijdag 22 januari  Vincentius, diaken en martelaar 
14.00-23.00 u.  Aanbidding in de JPII-kapel. 
19.00 uur Familieleden Eykhout, familieleden Werps 
 
zaterdag 23 januari Maria op Zaterdag  
   Henricus Suso, priester  
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel. 
09.30 uur Voor de zielerust van Ingrid Dyrgo 
 
zondag 24 januari  3e Zondag door Jaar 
Lezingen: Neh. 8, 2- 4a+ 5-6 + 8-10, 1 Kor.  12, 12-30, Lc. 1, 1-4 + 4,14-21 
(Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar, patroon van de journalisten) 
  
In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar 
Galilea en men sprak over Hem in heel de streek.  
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. 
     

Nederlands / Latijn 
Romeins Missaal   blz.  

Gebeden   175 - 177  
Lezingen   831 - 834 
Prefatie van euch. gebed IV 362 - 363 
Eucharistisch gebed IV  362 - 369 

 
10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en  

Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-
 Van der Zijden, bescherming van het ongeboren leven, 
 Ton Bokern, Marianne Huijg, 

Stefan van Winden, Wil Schoonderwoerd-Menken,  
Henk Veldhoven, Guus Prinsen, Alida van  

 Deuren, overleden ouders Genet-Klein, Annie Genet  
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur English Mass 
 
maandag 25 januari  Bekering van heilige apostel Paulus - Feest 
 
09.00 uur Voor roepingen van priesters en 
  religieuzen 
Catholicism: Wat leerde Jezus ons?  
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dinsdag 26 januari  Timoteüs en Titus, bisschoppen 
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Polycarpi Episcopi et Martyris    III. 
Classis – Rood 
19.00 uur  Voor de wereldkerk 
 
20.00 uur: Ouderavond 1e heilige Communie – parochiezaal Sint Petrus 
– Lammenschansweg 41, links naast de kerk. 
 
woensdag 27 januari  Angela Merici 
09.00 uur Voor een goede vorming van de jeugd 
* Start voorbereiding 1e H. Communie: 14.30 uur – pastorie Sint Petrus – 
Lorentzkade 16A 
* Lezing over Hildegard von Bingen, middeleeuwse theologe,  
  Sint Josephpastorie, 20.00 uur. 
 
donderdag 28 januari Thomas van 
Aquino, priester en kerkleraar  
19.00 uur  Voor de bekering van de 
  zondaars 
 
Rozenkrans voor Roepingen 
 
vrijdag 29 januari  Mis van de dag 
14.00-23.00 u.  Aanbidding in de JPII-kapel. 
19.00 uur  Familieleden Eykhout, familieleden Werps  
 
zaterdag 30 januari Maria op zaterdag 
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel. 
09.30 uur Voor de zielerust van Ingrid Dyrgo 
 
zondag 31 januari  4e Zondag door het Jaar 
Lezingen: Jer. 1,4-5 + 17-19, 1 Kor. 12, 31-13,13, Lc 4, 21-30 
 
Bij de Missen wordt de Blasiuszegen gegeven. 
(Johannes Don Bosco) 
 
In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: „Het 
Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in 
vervulling gegaan." 
Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, 
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.  
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 Latijn / Nederlands  

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   177 - 179 
Lezingen   834 - 836  
Prefatie bij Euch. gebed II 348 - 349  
Eucharistisch gebed II  348 - 353 

 
10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-

Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, 
 bescherming van het ongeboren leven, Marianne Huijg, 

Stefan van Winden, Wil Schoonderwoerd-Menken,  
 Henk Veldhoven, Guus Prinsen, Alida van Deuren,  
 Ton Bokern, voor de zielerust van Ingrid Dyrgo 

 Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur Holy Mass 
 
maandag 1 februari Mis van de dag 
09.00 uur Voor de meest verlaten zielen 
Catholicism: Christus en de Kerk 
 
dinsdag 2 februari  Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) – Feest  
10.00 uur  Mis in de Zijlpoortkapel 
 
Géén buitengewone vorm van de Misritus. Mis met samenzang, 
kaarsenwijding en lichtprocessie. We beginnen in het portaal van de kerk. 
19.00 uur   Voor de priesters en religieuzen 
* Bezinningsavond Mgr Van der Ploeg, voor dames. 
* Ouderavond H. Vormsel, parochiezaal Sint Petrus – 
Lammenschansweg 41, links naast de kerk – 20.00  uur. 
 
woensdag 3 februari  Blasius, bisschop en martelaar;   
   Ansgarius, bisschop 
De Blasiuszegen wordt gegeven aan wie deze nog niet op zondag 
ontvangen heeft. 
09.00 uur Voor hen voor wie niemand meer bidt. 
 
donderdag 4 februari  Mis van de dag 
19.00 uur Voor de overleden leden van het Genootschap Stille  
  Omgang 
Nadien: Heer, leer ons bidden. Over de Aanbidding als ontmoeting met 
Gods Barmhartigheid. Inleiding en 30 minuten begeleid gebed tot 20.30 u. 
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vrijdag 5 februari  Agatha, maagd en martelares -   
   1e vrijdag toegewijd aan  
   het H. Hart van Jezus  
14.00-23.00 u.  Aanbidding in de JPII-kapel. 
19.00 uur Familieleden Eykhout, familieleden Werps 
High tea: 9.30 - 11.30 uur voor ouders met jonge kinderen, in 
de pastorie. Welkom. 
 
zaterdag 6 februari  Paulus Miki en gezellen, martelaren 
07.00-14.00  Aanbidding in de JPII-kapel. 
09.30 uur  Voor priesterroepingen 
* Pater Bots is in de pastorie tot 10.30 uur 
* 10.30 uur Pater Pio Gebedsgroep in de Sint Josephkerk. 
   Daarna koffie – inleiding – aanbidding tot 12.30 uur. 
 
zondag 7 februari  5e Zondag door het Jaar 
Lezingen: Jes. 6, 1-2a + 3-8, 1 Kor. 15, 1-11, Lc. 5, 1-11 
Zusters van Stella Matutina verkopen spullen, o.a. een vastenkalender 
Jezus echter sprak tot Simon: „Wees niet bevreesd, voortaan zult ge 
mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om 
Hem te volgen. 

 
  Latijn  

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   179 - 181 
Lezingen   836 - 839 
Prefatie Zo door het jaar II 398 - 399 
Eucharistisch gebed III  354 - 361 
 

10.00 uur Hoogmis; Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans 
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der 
Zijden, bescherming van het ongeboren leven,  

 bruidspaar Rippe-Stuurman, Marianne Huijg, Stefan van 
Winden, Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken, 
Guus Prinsen, Jan Rutte, Alida van Deuren, Ton Bokern, 
voor de levenden en overledenen van de familie Broens-
Thiadens 

Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
 

17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur Holy Mass; afterwards coffee/thee in parishhouse 
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maandag 8 februari  Hieronymus Emiliani;  
   Josephina Bakhita, maagd 
09.00 uur Voor de huisgezinnen 
Catholicism: Maria 
 
dinsdag 9 februari  Mis van de dag Dikke Dinsdag - Vastenavond  
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Cyrilli Episc. Alexandrini 
Confessoris Ecclesiae Doctoris III. classis-  wit 
19.00 uur Voor hen die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt 
 
woensdag 10 februari  Aswoensdag – verplichte vasten- en   
   onthoudingsdag (geen vlees en de warme  
   maaltijd sober houden) 
Romeins Missaal blz. 43 - 48 en 503 - 505 
 
09.00 uur   Mis met Askruisje 
  Voor de levenden en overledenen van de 
  familie Broens-Thiadens 
11.00-12.00 u.  Aanbidding in de Sint Petruskerk  
(17.00 uur Mis met Askruisje in de Sint Petruskerk) 
19.00 uur  Mis met Askruisje 
Start serie: Lief en leed (zie onder) 
 
donderdag 11 februari (O.L. Vrouw van Lourdes – 
    Werelddag voor de zieken) 
19.00 uur Jongerenmis 
 
vrijdag 12 februari  Vrijdag na Aswoensdag  
14.00-23.00 u.  Aanbidding in de JPII-kapel. 
19.00 uur Familieleden Eijkhout, familieleden Werps 
Na de Mis Kruisweg 
De aanbidding gaat weer verder om 20.00 uur 
 
zaterdag 13 februari  Zaterdag na Aswoensdag 
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel. 
09.30 uur Voor de jongeren 
19.00 uur Gezinsmis met Kinderkoor in de Sint Petruskerk 
 

Voor de jongeren zie 
www.lodewijkparochie.nl/jongeren 

 Zie daar ook over de Reis naar Krakau en de  
   Wereld Jongeren Dagen 
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Denk je er (voorzichtig) over om Katholiek te worden? 
Neem gerust contact op met pastoor Smith (071 - 5130700 / 
jhsmithpr@gmail.com) of pastoraal werker Bas van Pampus  
(06 52 24 68 26 / pwbasleiden@gmail.com). 
 
Catholicism 
Deze serie is inmiddels een begrip in RK-Nederland en wordt in heel wat 
parochies bekeken. Bisschop Barron neemt ons mee op een reis langs 
vele mooie plekken van de Kerk om daar het geloof helder en doordacht uit 
te leggen. Engelstalige dvd-inleidingen met Ned. ondertiteling. 
Wanneer en wat:  op maandag van 20.00 tot 21.30 uur 
18 jan. Wie is Jezus? 
25 jan. Wat leerde Hij ons?    8 febr.   Maria 
1 febr. Christus en de Kerk  15 febr .  Liturgie en Eucharistie 
Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 
Door:  pastoor Smith en Bas van Pampus pw. 
 
Middeleeuwse theologen: Hildegard en Thomas 
We horen over hun leven en theologie a.h.v. teksten en 
powerpoint-presentatie.  
Wanneer: op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur 
27 jan.   Hildegard van Bingen en de Mystieke  
  theologie 
3 en 17 febr. Thomas van Aquino en de Scholastieke 
  theologie 
Bonaventura en Catharina van Siena volgen in april en 
mei 
Waar: Pastorie Sint Josephkerk, Herensingel 3 door Pastoor Smith 
 
Lief & leed  
Een algemene en persoonlijke beschouwing over het lijden en over de 
liefde.  
Specifieke beelden en verhalen hoe heiligen hiermee om gingen… 
Door Bas van Pampus. Waar en wanneer: 
Menswording Joseph St Jan 
woe 10 feb 11.00 uur woe 10 feb 20.00 uur di 16 feb 20.00 uur 
woe 9 mrt 11.00 uur woe 24 feb 20.00 uur di   1 mrt 20.00 uur 
 
Overleden kinderen: zondag 14 februari om 15.00 uur 
Gebedsdienst in de kapel van de Zijlpoort met en voor ouders die een  
jong kindje verloren hebben en op de Zijlpoort hebben begraven. 
Zie Rondom de Kerk no.3 blz. 2. 


